
4 

5. Te vragen genade  

God, schenk mij de genade om vanuit zwakheid en onmacht mijn hart te 
trekken naar het vuur van uw liefde 

6. Een concreet te zetten stap 

Maak je eigen offerande aan de barmhartige liefde. Op Pinkstermaandag zal 
een moment worden voorzien om die in stilte uit te spreken en neer te 
leggen bij het altaar.  

7. Gebed voor het deelmoment en de week erna 

Heilige Theresia, het was jouw gebed te vragen:  
“Heer, trek mij in de brand van Uw liefde, maak mij zo innig één met U, dat 
U nog slechts leeft en handelt in mij.” 
Wij richten dit gebed tot u en vragen u: leg het in de handen van onze 
hemelse Moeder opdat zij het aanbiedt aan de heilige Drie-eenheid.  
Wij danken u bij voorbaat voor de regen van rozen die u zo ook over ons wil 
laten komen. Amen.  

8. Terugblik 

Heeft dit traject met Theresia vandaag al iets in mijn leven veranderd? 
Heb ik een speciale genade of genezing ontvangen? Zo ja, ben ik 
bereid hierover te getuigen?  
Zo ja, stuur ons uw getuigenis op via therese@charisbelgium.be. 

9. Lied(eren):  

 

Onze schuilplaats is God (Opwekking) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c4Gk8dYjI8Y  

 
 

 

O Lam van God 
 
https://music.youtube.com/watch?v=Sv4GcVtYD9Y 
 
 

 

Wees stil voor het aangezicht van God 
 
https://youtu.be/w8wRk0kHztQ 
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Boekje Theresia 
7de week  

De offerande aan de Barmhartige 
Liefde 

1. Het woord van God  

‘Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij’ Gal 2.20 

2. Toelichting van het thema van de week 

Het toewijdingsgebed waarmee Theresia zichzelf prijsgeeft aan het vuur van 
Gods Barmhartige Liefde, is een hoogtepunt in haar leven en in de 
spiritualiteit van de Kerk. Deze Offerande is een logische gevolgtrekking van 
haar kleine weg.  
Ze is er de biddende uitdrukking en de definitieve bekrachtiging van.  
Het is het gebed van een bruid. Theresia’s Beminde is haar Verlosser en 
Bruidegom, wiens hart zij wil troosten, aan wie ze zich totaal wil geven.  
Geen naam weerklinkt zo diep in haar hart als die van Jezus. 
Deze zelfgave aan de Barmhartige Liefde, mag ook de zelfgave genoemd 
worden aan de heilige Geest.  

3. Tekst om in gebed te brengen tijdens de komende week: 

J.M.J.T. Offerande van mijzelf als brandoffer aan de barmhartige Liefde 

van de Goede God 

 

O mijn God, gelukzalige Drie-eenheid, ik verlang U lief te hebben en U te 

doen lief hebben. Ik wil werken voor de verheerlijking van de heilige Kerk 

door de zielen op aarde te redden en de zielen die in het vagevuur lijden, te 

bevrijden. Ik verlang ernaar uw wil volledig te volbrengen en tot die graad van 

glorie te komen die U voor mij in uw koninkrijk bereid hebt. In één woord: ik 

verlang ernaar heilig te worden. Maar ik voel mijn onmacht en daarom vraag 

ik U, mijn God, of U zelf mijn heiligheid wilt zijn!  
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Omdat U mij zozeer hebt liefgehad dat U mij zelfs uw enige Zoon 

geschonken hebt als mijn Verlosser en Bruidegom, zijn de oneindige 

schatten van zijn verdiensten ook van mij. Ik bied ze U aan en smeek U mij 

alleen aan te kijken doorheen het Gelaat van Jezus en in zijn Hart dat brandt 

van Liefde.  

Ik bied U ook alle verdiensten aan van de heiligen die in de hemel en hier op 

aarde zijn, de akten van liefde die zij en de heilige engelen gesteld hebben. 

En ten slotte bied ik U, o gelukzalige Drie-eenheid, ook de Liefde en de 

verdiensten aan van de heilige Maagd, mijn lieve Moeder. Mijn offerande leg 

ik in haar handen neer en ik vraag haar die U aan te bieden. Haar goddelijk 

Zoon, mijn welbeminde Bruidegom, heeft in de dagen van zijn sterflijk leven 

tot ons gezegd: “Ik zal u alles geven wat u in mijn naam aan mijn Vader 

vragen zult! En ik ben er dus zeker van dat U mijn verlangens zal verhoren. 

Ik weet het, o mijn God, hoe meer U geeft, hoe meer U verlangen doet”. In 

mijn hart voel ik onmetelijke verlangens. Ik kom U vol vertrouwen vragen 

bezit te willen nemen van mijn ziel. Ik kan de heilige Communie niet zo vaak 

ontvangen als ik zou willen, maar bent U niet Almachtig, Heer? Blijf in mij, als 

in het tabernakel, ga nooit bij uw kleine hostie vandaan.  

Ik zou U willen troosten voor de ondankbaarheid van slechte mensen. Ik 

smeek U mij de vrijheid af te nemen U te mishagen. En als ik soms door 

zwakheid ten val kom, moge uw goddelijk blik mijn ziel dan meteen zuiveren 

en al mijn onvolmaaktheden verteren, zoals vuur als in vuur omzet.  

Mijn God, ik dank U voor alle genaden die U mij geschonken hebt. En in het 

bijzonder dat U mij door de smeltkroes van het lijden hebt laten gaan. Op de 

laatste dag zal ik U in vreugde aanschouwen wanneer U de scepter van uw 

kruis draagt. Omdat U mij dat kostbare kruis als erfdeel hebt willen schenken, 

hoop ik in de hemel op U te mogen lijken en op mijn verheerlijkt lichaam de 

heilige wonde tekenen van uw lijden te zien stralen.  

Als de aardse ballingschap voorbij zal zijn, hoop ik van U te mogen gaan 

genieten in het hemels vaderland. Maar ik wil geen verdiensten voor de 

hemel vergaren. Ik wil alleen werken voor uw Liefde, met als enige doel U te 

verblijden, uw heilig Hart te troosten en zielen te redden die U eeuwig lief 
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zullen hebben.  

Op de avond van dit leven zal ik met legen handen voor U verschijnen. Ik 

vraag U namelijk niet, Heer, om mijn werken te tellen. Al onze 

rechtvaardigheden zijn in uw ogen bezoedeld. Ik wil me met uw eigen 

Rechtvaardigheid bekleden en van uw Liefde verkrijgen Uzelf voor eeuwig te 

mogen bezitten. Ik wil geen andere troon en geen andere kroon dan U, mijn 

Welbeminde!  

Tijd is niets in uw ogen; één dag is als duizend jaar. U kunt me dus in een 

ogenblik voorbereiden om voor U te verschijnen. Om altijd in een akte van 

volmaakte Liefde te leven, BIED IK MIJ AAN ALS BRANDOFFER VOOR UW 

BARMHARITIGE LIEFDE. Ik smeek U mij onophoudelijk te verteren. Laat in 

mijn ziel rijkelijk de golven van oneindige tederheid vloeien die in U 

opgesloten liggen; o mijn God, moge ik aldus een martelares van uw Liefde 

worden!  

Moge dit martelaarschap, na mij voorbereid te hebben om voor U te 

verschijnen, me uiteindelijk doen sterven. Moge mijn ziel zonder uitstel 

vooruitsnellen naar de eeuwige omhelzing van uw Barmhartige Liefde.  

O mijn Welbeminde, ik wil bij elke hartslag mijn offerande ontelbare malen 

herhalen, tot alle schaduw vervlogen is en ik U mijn liefde uit zal kunnen 

spreken in een eeuwig van aangezicht tot Aangezicht. 

Maria, Françoise, Thérèse van het Kind Jezus en van het heilig Aanschijn, 

Onw. Karm. Op het hoogfeest van de Allerheiligste Drie-eenheid, 9 juni van 

het genadejaar 1895.  

4. Vragen voor het deelmoment 

- Hoezeer verlangt Jezus ernaar bemind te worden. Dit tot ons laten 
doordringen.  
Welke diepe verlangens kan ik regelmatig uitspreken tot God?  

- Ben ik al iets van Gods plan in mijn leven op het spoor gekomen?  

- Kan ik these, antithese en synthese van de kleine weg invullen met 
ervaringen vanuit mijn leven?  


